
 

 

Gedachteniszondag, Zondag 5 november 2023 
GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: Bram Bregman 
Ouderling: Kees Wenniger 

Diaken: Jeanette Oosting 
Organist: Reinder Torenbeek 

 

Thema: “Als gras zijn wij, als blaren…” 

 
 

Voor de dienst is er voor ieder gelegenheid om 
een kaarsje aan te steken. 
 
MUZIEK 
 
De ambtsdragers komen binnen 
 
DE DIENST BEGINT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOORD VAN WELKOM  
 
We gaan (zo mogelijk) staan 
 
OPENINGSLIED: 601 
 
BEGINWOORDEN 
v: Onze hulp is de Naam van de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
a: en die nooit laat varen het werk dat zijn  
 hand aan heel de schepping begon! 
  
v: Genade zij u en vrede,  
 van God onze Vader, 
 van Jezus Christus, de Zoon,  
 door de heilige Geest. 
a: Amen.  
 

 
We gaan zitten 
 
GEBED OM ONTFERMING 
 
GLORIALIED: 967: 1, 5, 6, 7 
 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
INLEIDING op het thema en de lezingen 
 
1e LEZING: Jesaja 65: 17 – 25 
 
ZINGEN: Ga mee met ons 
(Jan van Opbergen – melodie: Blijf mij nabij) 
 
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit, 
naar tijd en land, door U ooit aangeduid. 
Leef op in ons, de mens die leven moet, 
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. 
 
Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 
gun ons een flits, een teken in de tijd, 
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
 
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U? 
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop. 
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 
2e LEZING: Lukas 21: 5 - 15 
 
ZINGEN: Lied 845 
 
OVERDENKING 
 
KORTE STILTE 
 
MUSICA PRO DEO 
Chant Séraphique (zang van de serafijnen). 
Alexandre Guilmant. 
 
ZINGEN: Lied 103a: 1, 3 
 
DE DIENST VAN GEDENKEN 
 
LEZING: Romeinen 8: 38 – 39 
 
Vg   Wij willen nu voor Gods aangezicht 
gedenken, de mensenkinderen die zijn 
gestorven … 



 

 

ZINGEN: Lied bij de gedachtenis van de 
overledenen 
(Kees van de Zwaard - melodie Lied 730) 
 
Heer, herinner U de namen, 
ieder die gestorven is. 
Zie ons aan zoals wij kwamen 
uit de diepte, het verlies 
van de mensen, die wij dragen 
op de lippen in ons hart, 
die wij missen sinds de dagen, 
dat de dood ons huis verwart. 
 
Heer, U weet hoe vaak wij deelden 
van ons dagelijks brood, 
hoe wij vochten, hoe wij speelden, 
ongehinderd door de dood. 
Ooit ben U met ons begonnen 
aan een ware levensreis. 
Langs de wegen van verlangen 
gaan wij biddend: breng ons thuis. 
 
Uit het duister van de dalen 
zoeken wij uw nieuw gebied. 
Laat ons niet in schuld verdwalen, 
niet verzanden in verdriet. 
U bent onze hoop voor ogen, 
spreek één woord: je bent bemind! –  
zoals Jezus werd bewogen 
met ontferming voor een kind. 
 
God, gedenk de vele aardse 
tranen van verdriet en zorg, 
vang ze op, Heer, bewaar ze 
in uw kruik van troost en borg; 
en ontvang de levensparels, 
die wij koesteren als een schat, 
wil hen in uw Rijk aanvaarden 
en gebruiken voor uw stad. 
 
- De namen  
 
ZINGEN: Lied 416: 1 
 
- De namen 
 
ZINGEN: Lied 416: 2 
 
- De namen 
 
ZINGEN: Lied 416: 3, 4 
 
DE DIENST VAN BARMHARTIGHEID 
 
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 
 
MEDEDELINGEN 
 

We gaan (zo mogelijk) staan 
 
SLOTLIED: 981: 1, 2, 4, 5 
 
UITZENDING EN ZEGEN: 
Allen antwoorden zingend: Amen, amen, amen. 
 
COLLECTE BIJ DE UITGANG 
 
MUZIEK bij het ophalen van … 

 
 
COLLECTE: 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale

-collecte.html: 

 

1. Diaconaal aandeel wereldwijd 

Samen collecteren omdat we geloven in delen. 

Samen zijn we kerk in actie. Met deze woorden 

roept de Protestantse Kerk in Nederland ons op te 

geven voor de projecten van Kerk in Actie. De 

Diaconie van de Protestantse Gemeente in 

Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten 

verspreid over de hele wereld. Zo worden 

honderden lokale hulporganisaties en kerken 

geholpen in hun streven om mensen hoop en 

perspectief op een beter leven te bieden. 

2. Goede Herderkerk 

3. Kerk in Actie/Zending. Colombia:  

Sociaal bewogen predikanten opleiden 

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia 

heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en 

verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context 

moeten predikanten hun pastorale en diaconale 

werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens 

Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische 

theologie aan de universiteit in Cali. Ze geeft 

cursussen aan de studenten en onderzoekt met hen 

wat er leeft in samenleving én kerk. Studenten 

kunnen op de Baptisten-universiteit cursussen 

volgen, onder andere over gezinspsychologie, 

jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, 

contextueel Bijbellezen, geloof in het dagelijks 

leven, pastoraat en diaconaat. Ook lopen studenten 

stage. Met deze praktische cursussen en stages 

rust Jeannet Bierman toekomstige predikanten toe 

om straks samen met hun gemeenteleden om te 

zien naar anderen. Geef aan de zendingscollecte 

om studenten in Colombia op te leiden tot sociaal 

bewogen predikanten. 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met de felicitaties wegens hun 

50-jarig huwelijk naar dhr. en mevr. Luijkman, 

Jachtlaan en naar dhr. en mevr. Mulder, 

Ritboekdwarsstraat. Bij het meeleefbord in de hal 

kunt zich melden om de bloemen weg te brengen 

en uw naam op de kaart schrijven die met de 

bloemengroet wordt bezorgd.  

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html

