
 

 

Kerstfeest, 25 december 2023 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Bram Bregman 

Ouderling: Gerrit Stegenga 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Chris Dijkens 

Pianist: Gery Versteegt 

Cantorij Goede Herderkerk o.l.v. Irma Koch  
 

Thema: Opnieuw beginnen 

 
 

Vooraf zingen: 

 

LIED: 474 

 

LIED: 158b: 1 cantorij; 2 allen; 3 cantorij 

 

LIED: 489 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

LIED – cantorij en allen: Once in a royal city 

1, 2 en 3 cantorij; 5 en 6 allen 

 

1.c Once in royal David’s city 

 Stood a lowly cattleshed, 

 Where a mother laid her baby 

 In a manger for his bed: 

 Mary was that mother mild, 

 Jesus Christ her little child. 

 

2.c He came down to earth from heaven, 

 Who is God an Lord of all, 

 And his shelter was a stable, 

 And his cradle was a stall; 

 With the poor and mean and lowly 

 Lived on earth our Saviour holy. 

 

3.c And through all his wondrous childhood 

 He would honour and obey, 

 Love and watch the lowly maiden, 

In whose gentle arms he lay: 

Christian children all must be 

Mild, obedient, good as he. 

 

5.a And our eyes at last shall see him, 

Through his own redeeming love, 

For that child so dear and gentle 

Is our Lord in heaven above; 

And he leads his children on 

To the place where he is gone. 

 

6.a Not in that poor lowly stable, 

With the oxen standing by, 

We shall see him; but in heaven, 

Set at God’s right hand on high; 

Where like stars his children crowned 

All in white shall wait around. 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

 
 

We gaan (zo mogelijk) staan 



 

 

OPENINGSLIED: Komt allen tezamen  

1 allen; 3 cantorij; 4 en 5 allen 

 

1.a  Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

 Komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 

 Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 

 Komt laten wij aanbidden,  

 komt laten wij aanbidden, komt laten wij 

 aanbidden Christus de Heer. 

 

3.c  Het Licht van de Vader, Licht van den beginne, 

 zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 

 Goddelijk Kind, gewonden in de doeken. 

 Komt laten wij aanbidden,  

 komt laten wij aanbidden, komt laten wij 

 aanbidden Christus de Heer. 

 

4.a Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 

 neem onze liefd’ in genade aan. 

 U, die ons liefhebt, U behoort ons harte. 

 Komt laten wij aanbidden,  

 komt laten wij aanbidden, komt laten wij 

 aanbidden Christus de Heer. 

  

5.a Zingt, engelkoren, zingt van louter vreugde. 

 Zingt, al gij burgers van het hemelshof: 

 Glorie aan God, in excelsis Deo. 

 Komt laten wij aanbidden,  

 komt laten wij aanbidden, komt laten wij 

 aanbidden Christus de Heer. 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is de Naam van de EEUWIGE, 

a: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v: die trouw blijft, telkens weer, 

a: en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 

 een wereld waar liefde woont ! 

  

v: Gegroet, u en jij, met de vrede van de 

EEUWIGE. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

KYRIЁGEBED – acclamatie: 368c 

 
GLORIALIED – 487: 1 allen; 2 cantorij; 3 allen 
 
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

INLEIDING 

 

1e LEZING: Prediker 1: 9 - 10 

 

LIED: 494: 1 allen; 2 cantorij; 3 allen 

 

2e LEZING: Matteus 1: 1, 16 - 25 

 
 
 
 
 

LIED: Stille macht 

 

1.  Stille macht, breekbaar en zacht, 

 vonk van hoop in de nacht, 

ongewapend, voorbij elk geweld  

wordt jouw boodschap van liefde verteld. 

Raak met zachtheid ons aan, 

leer ons jouw stilte verstaan. 

 

2. Stille macht, lieve kracht, 

bron van hoop in de nacht, 

wij vertrouwen ons toe aan jouw licht, 

willen leven op liefde gericht. 

Raak met mildheid ons aan, 

leer ons in vrede te gaan 

 

3. Stille macht, helende kracht, 

lief geheim in de nacht, 

wees te midden van wat ons verwart, 

geef vertrouwen in`t diepst van ons hart. 

Als wij jouw liefde verstaan, 

kondigt de morgen zich aan. 

 

VERKONDIGING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

Cantorij - Toen God ooit zijn hart liet spreken 

 

1. Toen God ooit zijn hart liet spreken 

in de nacht vol duisternis, 

klonk het woord van den beginne, 

dat Begin en Einde is, 

dat de Bron is die ons toestroomt 

als een groot geheimenis, 

deze dag en alle dagen. 

 

2. Alles heeft dit Woord geschapen. 

Toen het klonk verscheen het licht, 

kregen aard’ en hemel namen 

en de mensen een gezicht, 

werd aan al wat groeit en ademt 

heil en zegen toegedicht, 

deze dag en alle dagen. 

 

3. En dit woord is vlees geworden, 

kreeg gestalte in een mens, 

om te doen wat was gesproken 

als Gods diepste hartenwens: 

dat de wereld zou geloven 

in een toekomst onbegrensd, 

deze dag en alle dagen. 

 

4. In Maria uitverkoren 

 is dit woord als zaad gelegd, 

 om de vrucht ook te voldragen 

 die vanouds was toegezegd, 

 om als levensbrood te dienen 

 voor ons mensen onderweg, 

 deze dag en alle dagen. 

 



 

 

5. Aard en hemel en rivieren, 

 bergen, vasteland en zee, 

 nacht en dag, laat van u horen, 

 schepping in uw barenswee: 

 in het kind dat is geboren 

 deelt God zelf zich aan ons mee, 

 deze dag en alle dagen. 

  

6. Geef dan, engelen daarboven, 

 ons dit hemelse akkoord! 

 Alle mensen hier beneden, 

 zing uw lofzang om dit woord, 

 dat Gods hart heeft uitgesproken 

 in een liefde ongehoord, 

 deze dag en alle dagen. 

 

ZINGEN: Een lied klinkt in de wereldnacht  

(ZZZ 686) 1 allen; 2 cantorij; 3 en 4 allen 

 
1.a  Een lied klinkt in de wereldnacht 

 op gouden engelenstem. 
 Het danst vanuit de hemel neer  
 en aardt in Bethlehem. 
 ‘Gods welbehagen in de mens! 
 Hij roept de vrede uit!’ 
 Verstild luistert de aarde  
 naar dit hemelse geluid. 

 
2.c  De wolken breken, waar dit lied 

 op vredesvleugels wiekt. 
 De wijde wereld raakt vervuld 
 van hemelse muziek. 
 Zij wordt vanuit haar diepe nacht 
 gewekt door deze klank, 
 haar spraakverwarring overstemd 
 door engelengezang. 

 
3.a  De aarde, in zichzelf verdeeld,  

 zucht in haar barensnood 
 van eeuwenlange duisternis, 
 van leven tot-ter-dood. 
 De mensen, met elkaar in strijd, 
 zijn nog verdoofd door angst. 
 Zij zullen zwijgen, sterker klinkt  
 dit engelengezang 

 
4.a  De nieuwe tijd breekt weldra aan 

 naar het profetenwoord. 
 De nieuwe aarde van omhoog 
 begroet haar Vredevorst. 
 En wereldwijd klinkt dan het lied 
 dat deze Konink dankt. 
 Voorgoed zingt alle mensentong  

 dit engelengezang. 

 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED: 512: 1 cantorij; allen 3, 6 en 7 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen, Amen, Amen 

 

COLLECTE BIJ DE UITGANG 

 

MUZIEK 

 

 

COLLECTE: 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita

le-collecte.html:  

 

1. Diaconie, Kerk in Actie / Adventscollecte 

Kinderen in de Knel 

Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… 

Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in 

een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij 

en ver weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, 

en komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen 

deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. 

Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte 

van Kerk in Actie. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemengroet gaat ter bemoediging naar mevr. 

Manita Staps, Schapendoesweg en naar mevr. D. 

Landkroon-de Nooijer, Wolweg. Bij het 

meeleefbord in de hal kunt zich melden om de 

bloemen weg te brengen en uw naam op de kaart 

schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd. 

 

De kerkenraad wenst u een gezegend 

Kerstfeest! 
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