
 

 

 3e Zondag van Pasen, 14 april 2024 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Bram Bregman 

Ouderling: Gerrit Stegenga 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Chris Dijkens 

Organist: Bert Noordegraaf

 

 

 
 

Thema: Elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

 
 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED: 276 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is de Naam van de EEUWIGE, 

a: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v: die trouw blijft, telkens weer, 

a: en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 

 een wereld waar liefde woont ! 

  

 

 

v: Gegroet, u en jij, met de vrede van de 

EEUWIGE. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

KYRIЁGEBED 

 
GLORIALIED: 246b: 4, 5, 7 
 

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

INLEIDING 

 

1e LEZING: Johannes 10: 1 - 10 

 

ZINGEN: 979: 1, 4, 5, 7, 12, 14 

 

2e LEZING: De griezelige man (uit kinderbijbel 

Woord voor woord – Karel Eyckman & Bert 

Bouman) 

 

- Luisterlied: Dit is de taal van mijn hart –  

Stef Bos en Amanda Strydom 

 

VERKONDIGING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

Finale (uit Sonata VI) - Félix Mendelssohn 

 

ZINGEN: Lied 657 

 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED:  

“Ga mee met ons” (melodie: Blijf mij nabij) 

 

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit, 

naar tijd en land, door U ooit aangeduid. 

Leef op in ons, de mens die leven moet, 

een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. 

 

 

 

 

We verstillen 



 

 

Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 

gun ons een flits, een teken in de tijd, 

dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 

en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 

 

Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U? 

Een mens gaat dood aan enkel toen en nu. 

Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop. 

Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen, Amen, Amen 

 

COLLECTE BIJ DE UITGANG 

 

MUZIEK 

 

 

COLLECTE: 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digital

e-collecte.html:  

 

1. Diaconie/Sleutel 

De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan 

verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers 

uit zeer verschillende culturele en religieuze 

achtergronden. Het initiatief van welzijnswerk 

Stimenz, de voormalige Open Hofkerk en het 

jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn 

heeft geleid tot een bloeiende gemeenschap in beide 

wijken. Ondersteunt u met deze collecte de 

activiteiten voor deze kinderen en volwassenen, voor 

de kerk naar buiten? 

2. Goede Herderkerk 

3. Kerk in Actie/Zending (Rwanda) 

Veel daders van de genocide in Rwanda (1994) zijn 

inmiddels terug uit de gevangenis. Maar hoe kunnen 

buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? 

Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp 

en verzoeningswerk. Ze organiseren ‘Lichtgroepen ‘ 

waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en 

weer leren samenleven. Zeventig procent van de 

jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet 

meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan 

werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. 

Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun 

kansen op werk vergroten. Want deze jonge 

generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda. 

Van harte aanbevolen. 

BLOEMENGROET: 

De bloemen gaan als felicitatie naar mevr. J.J. 

Peters – Koldenhof, Orderparkweg, met haar 80e 

verjaardag, en naar mevr. M. G. Kolfoort – van den 

Bos, Koning Lodewijklaan, met haar 90e verjaardag. 

Bij het meeleefbord in de hal kunt zich melden om de 

bloemen weg te brengen en u uw naam op de kaart 

te schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd  

 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html

